Als het doek valt praten we nog uren na
bij de Wegwijzer

Theater

,,Hoewel ik voornamelijk in De Wegwijzer te vinden ben, kijk ik ook graag buiten de deur. Zo
bezocht ik vorige maand een optreden van Harry Jekkers en Jeroen van Merwijk in CCXL Theater
in Vlissingen, dat was erg leuk. Maar het liefst ga ik naar Podium Reimerswaal van Jacques
Boonman. Hij is een ongelooflijk goede gastheer, zowel voor zijn bezoekers als de artiesten die bij
hem optreden. Ik heb jarenlang in de Schouwburg Middelburg en Theater de Mythe in Goes
gewerkt, maar daar hangt een heel andere sfeer dan in een kleiner theater. In grotere theaters
krijg je geen persoonlijk ontvangst, dat kan natuurlijk ook niet. Als het doek daar dichtvalt is de
avond afgelopen, terwijl we bij Podium Reimerswaal of De Wegwijzer nog uren napraten met zijn
allen.”

Bijzonder stuk

»Eens in de vier jaar verzorgen wij een grote theaterproductie, daar werken we jaren naartoe. De
laatste keer dat er zo'n groot optreden plaatsvond was in juli 2014 en het staat me nog heel erg
bij. Het ging om 'O die zee', een door Huub van der Lubbe geschreven rockopera, gebaseerd op
de Odyssee. Het idee voor 'O die zee' ontstond in De Wegwijzer, na een solo-optreden van Van



der Lubbe. Het leek hem wel wat om een rockopera in de open lucht te maken en dat hebben we
gedaan. Het stuk werd opgevoerd in de gracht van Fort Rammekens bij Vlissingen, een bijzondere
locatie. De aanloop er naartoe was ontzettend hectisch, het was een enorme operatie, maar
uiteindelijk een groot succes. We kregen goede recensies van onder andere NRC en de
Volkskrant, dat was de kroon op ons werk. We denken nu alweer na over 2018, maar daar kan ik
nog niks over vertellen."

Restaurant

Ik vind dat er ontzettend veel goede lunchtentjes en restaurants in Zeeland zijn tegenwoordig. Ik
ga graag lekker lunchen in mijn woonplaats Middelburg. Ik kom vaak bij De Drukkery, waar je zo
ongeveer tussen de boeken zit te eten, een leuke combinatie vind ik dat. Ook Café-Restaurant De
Vriendschap is een fijne plek, de eigenaar is erg gastvrij en zoals de naam al doet vermoeden is
het een heel gezellige tent. Als ik zin heb in Italiaans ga ik graag naar Lungo Mare op het
Bellamypark in Vlissingen, dat is een goede, traditionele pizzeria."

Mooie wandeling

,,Het natuurgebied rondom Fort Rammekens vlakbij Vlissingen verdient zeker een vermelding,
daar kun je bijzondere wandelingen maken. Maar het meeste houd ik toch wel van het strand. Het
liefst rijd ik elke zondagmorgen naar het strand bij Vrouwenpolder, dat is heel wijds, het mooiste
stuk strand van Zeeland als je het mij vraagt. Als je daar voorbij de eerste twee strandtenten loopt
kom je niemand meer tegen, ben je helemaal alleen. Ik maak daar mijn hoofd leeg en doe nieuwe
energie op. Ik kan sowieso erg van Zeeland genieten, een bijzonder moment vind ik als je vanuit
Bergen op Zoom richting Zeeland rijdt en de provincie in zicht komt. De lucht is daar letterlijk
helderder."

Artiest

,,Het is een droom om Harry Jekkers nog een keer te programmeren in De Wegwijzer. Zijn visie
op het leven vind ik bijzonder, ik word er vrolijk van als ik naar zijn teksten luister. Elf jaar geleden
zat ik een keer met hem aan de bar. We hebben toen een soort afspraak gemaakt, dat hij ooit bij
ons op het podium zou staan. Tot nu toe is dat er nog niet van gekomen. Maar een maand
geleden raakte ik weer met hem aan de praat na zijn optreden in Vlissingen, hij kon zich onze
afspraak nog herinneren. Ik denk dan ook dat het er binnenkort eindelijk van gaat komen."

Op zondag 3 januari (15.00 uur) treedt het Portugese fado- ensemble Quatro Ventos op in De
Wegwijzer met het theaterconcert 'llhas do Fado'. Kaarten zijn verkrijgbaar via
www.theaterdewegwijzer.nl.



